
ሰላም (Hallo, in de taal: Tigrinya) Ik
ben Selam, ik ben 12 jaar oud. In Eritrea zijn
er heel veel verschillende
bevolkingsgroepen. Elk hebben ze
hun eigen taal, geloof en cultuur. Ikzelf
spreek Tigrinya, dit is ook de taal die
mijn leerkrachten en vrienden op school
spreken. Ik leer ook Engels op school.
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Ik ben Dawit. Ik woon in de stad Asmara.
Asmara is de hoofdstad van Eritrea en ook
de grootste stad. Er zijn winkels,
restaurants, bioscopen, … In mijn vrije tijd
ga ik voetballen met mijn vrienden en
broers.

Mijn vader was leerkracht, maar hij werd
verklikt omdat hij in de klas te kritisch was
over de regering. Toen ze dat
ontdekten, werd hij opgepakt en in de
gevangenis opgesloten. Ik mis hem hard.
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Hallo! Ik ben Eden. Ik woon samen met mijn
grootouders, ouders, tante, twee broers en
zus in een dorp in het zuiden van Eritrea.
We leven samen met veel mensen, bij ons
thuis is er dus altijd iemand thuis! Vaak
komen er vrienden en familie op bezoek. Ik
vind het fijn om een levendig huis te
hebben.

We leven op een boerderij en we moeten
allemaal hard werken op het land. Het is
soms moeilijk. Wanneer er te weinig regen
is, kan de oogst mislukken en dan hebben
we te weinig eten.
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Hoi ik ben Yonas, ik ben 17 jaar. Op mijn
leeftijd kan je op elk moment verplicht naar
het leger gestuurd worden. Normaal gezien
duurt deze dienstplicht 18 maanden, maar
in realiteit het is vaak veel langer. Mijn
oudere broer is ondertussen al bijna negen
jaar aan de slag in het leger en we zien hem
nauwelijks.

Het liefste wil ik weg uit Eritrea om hieraan
te ontsnappen. Maar het is verboden om
de grens over te steken, de grenswacht kan
je neerschieten.
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Ik ben Sarah. In Eritrea zijn er verschillende
geloven. Mijn familie en ik zijn getuigen van
Jehova. In Eritrea hebben wij minder
rechten dan inwoners die lid zijn van
andere godsdiensten. Wij lopen ook het
risico om opgepakt en vervolgd te worden.
Onze familie voelt zich dan ook niet veilig in
ons land, we denken eraan om te vluchten.
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