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LEESTEKST BIJ WALK IN MY SHOES

 scène Klik op de kaart op het land Eritrea. Senait (13 jaar) stelt zichzelf voor. 
Mijn voornaam betekent ‘veel geluk’ en ik vind dat dat goed bij me past. Ik ben heel positief, net als mijn moeder. 
Ik heb ook een stevig karakter, net als mijn vader. In Eritrea kan je daarmee in de problemen komen, dus heeft 
mijn moeder me verteld dat ik dat ‘geluk’ nog nodig zal hebben in mijn leven. 
Klik op start.

1 Lees: Mijn moeder heeft een winkeltje en ik help haar na schooltijd. Het is zwaar, maar we helpen elkaar. Mijn 
vader  stierf in het leger tijdens de oorlog met buurland Ethiopië. Ik was toen nog erg jong. Hij wou helemaal niet 
vechten, maar hij was verplicht om bij het leger te gaan, zoals veel mannen en vrouwen in Eritrea. 

Ik hou van mijn land. De mensen zijn sociaal. We krijgen vaak bezoek van familie en vrienden. Dan maakt mijn 
mama zelf koffie. Terwijl de geur van koffiebonen en kruiden de ruimte vult, vertellen we onze verhalen. Mooie 
verhalen maar ook verhalen vol zorgen en angst. Want in Eritrea is het leven niet gemakkelijk. De president heeft 
alle macht en is hard voor ons. We hebben weinig vrijheid. Soms worden mensen zomaar in de gevangenis gezet, 
omdat ze zich uitspreken voor meer vrijheid en mensenrechten. 
Klik op ‘Verdergaan’

2 Lees: Vorige week bezocht mijn oom ons vanuit het buitenland. Hij is een paar jaar geleden moeten vluchten, 
omdat hij onrecht aanklaagde en daarom riskeerde om gearresteerd te worden. Wij waren blij hem te zien, maar 
een buurman heeft hem herkend en heeft de politie verwittigd. De volgende dag moesten mijn moeder en ik naar 
het politiekantoor komen omdat ze mijn oom als een "verrader" beschouwen. Na ondervraging werd ik naar huis 
gestuurd. Ik moest de politie beloven dat ik mijn oom zou aangeven als hij zou terugkomen. Mijn moeder zit nog 
altijd daar.  
Klik op ‘Verdergaan'

3 Lees: Wat moet ik doen? Ik zou mijn oom willen waarschuwen, maar dat kan niet, want de telefoon wordt 
afgeluisterd. Er rijden agenten rond die me in de gaten houden. Ik ben bang, ik weet niet wat ik moet doen. 
Mijn buurmeisje Mehret wil samen met twee vriendinnen wegvluchten uit Eritrea. Ik heb er al aan gedacht 
met hen mee te gaan, want dan kan ik mijn oom waarschuwen. Maar dan denk ik: het is verboden om zonder 
toestemming Eritrea te verlaten en dus gevaarlijk. En als je weg bent uit Eritrea, kan je niet meer terugkomen, 
want dan kunnen ze je gevangennemen. 
Het zou veiliger zijn als ik de buurt waar ik woon gewoon zou verlaten. Ik heb een tante in het noorden van 
Eritrea, misschien ben ik bij haar veilig? Maar het is een lange reis om alleen te maken en ik ben bang dat het 
verdacht zou lijken. 

Tip: �voor je overgaat naar het dilemma, kan je je leerlingen vragen wat ze onthouden hebben van het verhaal 
van Senait. Ga na of ze alles goed begrepen hebben.

Klik op ‘Verdergaan'

4 Wat zou jij doen in mijn plaats? 
Zou je je verschuilen in het noorden van Eritrea,  
zou je met Mehret uit Eritrea vluchten of zou je afwachten?

IK INFORMEER ME EERST OM SENAIT TE HELPEN DE JUISTE BESLISSING TE NEMEN
1) Klik op: Ik beluister de getuigenis van het vluchtverhaal van Sham 
(sluit de video nadien door op het kruisje te klikken)
Tip: vraag na de video: waarom is de vader van Sham uit Eritrea weggegaan?
2) Klik op: Neem een beslissing > 

5 Wat zou jij doen in mijn plaats ?

-	 Je verschuilen in het noorden van Eritrea → Lees het vervolg bij 6
-	 Met Mehret uit Eritrea vluchten → Lees het vervolg bij 7
-	 Wachten → Lees het vervolg bij 8

6 Weet je het zeker? Het is een lange reis om op mijn leeftijd in je eentje te maken.  
Ja, ik ben zeker → Lees het vervolg bij 43 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 5 
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7 Weet je het zeker? Als ik Eritrea verlaat, kan ik misschien nooit meer terugkomen.  
Ja, ik ben zeker → Lees het vervolg bij 9 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 5 

8 Weet je het zeker? Hoe kan ik mijn oom nu aangeven als hij zou terugkomen?  
Ja, ik ben zeker → Lees het vervolg bij 43 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 5 

9 Parcours 1) Vluchten met Merhet 
Lees: Mehret wilde eerst niet dat ik met haar meeging, omdat ik te jong ben. Maar ik drong aan en uiteindelijk 
vond ze het goed. Nu moeten we in het geheim ons vertrek voorbereiden. Ik vind het verschrikkelijk om te ver-
trekken zonder afscheid te kunnen nemen. Maar als onze families het te weten komen, zullen ze ons tegenhou-
den, omdat het gevaar groot is. Ik heb in een rugzak wat kleren gestoken. Mehret is in contact gekomen met een 
smokkelaar die ons tegen betaling zal meenemen naar buurland Ethiopië. We zullen 2 dagen ‘s nachts door de 
bergen trekken en ons overdag verstoppen, want de grensbewakers mogen ons niet betrappen. 
Klik op ‘Verdergaan’

10 Lees: We zijn bij het begin van de avond vertrokken op de plaats van afspraak die de smokkelaar had opge-
geven. Nu is het pikdonker. Je ziet bijna niet waar je stapt. Ik glijd uit op een steen en verstuik mijn enkel. Ik kan 
niet meer stappen. Mehret maakt een knoop in haar omslagdoek en wil me op haar rug dragen, maar de man 
trekt hem af: hij zegt dat ik verloren ben en dat zij ook gearresteerd zal worden als ze niet snel verder loopt. 
Tegen mij zegt hij dat ik terug moet gaan naar de plaats van afspraak. Ik ben doodsbang om alleen achter te 
blijven, zonder Mehret en haar vriendinnen, en om gevonden te worden door de grenswachten. Maar ik kan niet 
iedereen in gevaar brengen.
Klik op ‘Verdergaan’

11 Wat zou jij doen in mijn plaats?
Vraag je aan Mehret om je niet achter te laten? Of doe je wat de smokkelaar zegt, en keer je alleen terug naar 
de plaats van afspraak?

IK INFORMEER ME EERST OM SENAIT TE HELPEN DE JUISTE BESLISSING TE NEMEN: 
1) Klik op: IK VRAAG AAN SENAIT WAT HAAR HART ZEGT – "Laat me niet alleen" 
(sluit het venster nadien door op het kruisje te klikken)
2) Klik op: Neem een beslissing 

12 Wat zou jij doen in mijn plaats?

-	 Mehret smeken om me niet achter te laten → Lees het vervolg bij 13
-	 Terugkeren naar de plaats van afspraak → Lees het vervolg bij 14

13 Mehret smeken om me niet achter te laten 
Lees: Ik smeek Mehret en ze keert terug. De smokkelaar laat ons achter en gaat met de anderen verder. 
Opeens horen we in de verte schoten. Doodsbang gaan we op de grond liggen. We zijn helemaal alleen, verder is 
er niets en we kennen de weg naar Ethiopië niet. Ik schrik op bij elk geluid ...
Klik op ‘Verdergaan’ → Ga verder bij 15 (kaart)

14 Terugkeren naar de plaats van afspraak 
Lees: Opeens horen we schoten. Ik panikeer en smeek Mehret om me niet achter te laten. Ze keert terug. De 
smokkelaar laat ons achter en gaat verder met de anderen. Opnieuw klinken er schoten. Doodsbang gaan we op 
de grond liggen. We zijn helemaal alleen, verder is er niets en we kennen de weg naar Ethiopië niet. Ik schrik op 
bij elk geluid ... 
Klik op ‘Verdergaan’ → Ga verder bij 15 (kaart)

15 *Kaart Eritrea → Ethiopië* 
Klik op het pijltje rechtsonder → Lees het vervolg bij 16

16 Lees: We zijn in Ethiopië geraakt en hebben de vriendinnen van Mehret teruggevonden . Hier heb ik mijn oom 
kunnen bellen om hem te waarschuwen en ik heb ook gehoord dat mijn moeder vrijgelaten is. 

We zijn ondertussen al 3 maanden in het noorden van Ethiopië, in de regio Tigray. We wonen in een kleine stad 
vlak bij de grens, waar veel Eritreeërs zijn. Maar er zijn veel spanningen in deze regio en elke dag zijn er meer 
soldaten en is er meer geweld. We zijn hier niet veilig. Veel Eritreeërs vluchten naar vluchtelingenkampen in 
buurland Soedan, we besluiten met hen mee te gaan. 
Klik op ‘Verdergaan’ 
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17 Lees: Ik herinner me nog heel goed de dag dat ik in toekwam in het vluchtelingenkamp in Soedan: ik wist niet wat 
ik zag. Zo ver als we konden kijken, zagen we tenten en gebouwen. Sommige mensen verblijven hier al jarenlang 
en hebben stilaan de hoop opgegeven om ooit nog terug te keren. Ze zien er moe en ongelukkig uit.
Omdat ik nog jong ben en zonder ouders in Soedan ben, hebben ze een familie gezocht in het kamp waar ik bij 
kan wonen. Mehret verblijft met haar vriendinnen in een ander deel van het kamp, we hebben elkaar al enkele 
weken niet gezien. Ik wil graag naar school gaan, maar er is op dit moment geen plaats voor mij. Ik heb het ge-
voel dat ik hier mijn tijd verdoe.
Gisteren sprak ik met enkele jongeren die uit het kamp willen weggaan, omdat ze hier geen toekomst zien. Ze 
willen naar Libië gaan, aan de andere kant van de woestijn. Misschien moet ik met hen meegaan? Maar het is 
gevaarlijk om de woestijn te doorkruisen, er kan zoveel gebeuren onderweg. 
Klik op ‘Verdergaan’ 

18 Ik weet echt niet wat ik moet doen. Wat zou jij in mijn plaats doen?
Ga jij mee met de andere jongeren, ondanks de gevaren, of blijf je in het kamp?

-	 In het kamp blijven → Lees het vervolg bij 19
-	 Vertrekken met de andere jongeren → Lees het vervolg bij 20

19 Weet je dat zeker? Ik zie hier weinig toekomst voor mezelf.
Ja, ik ben er zeker van → Lees het vervolg bij 21 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 18

20 Weet je dat zeker? Er kunnen heel wat vreselijke dingen gebeuren onderweg.
Ja, ik ben er zeker van → Lees het vervolg bij 22 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 18

21 Epiloog: In het kamp blijven

Dit is hoe mijn leven eruitziet in vluchtelingenkampen… 
Lees: Het geweld in Ethiopië is gestopt en ik ben er teruggekeerd, naar een ander vluchtelingenkamp. Jam-
mer genoeg lijken alle kampen op elkaar: er is geen toekomst, gewoon het dagelijkse leven dat zich eindeloos 
herhaalt. Alsof het leven op pauze staat. En ik wil zoveel doen, het is zo moeilijk om hier te leven. Maar ik ben 
tenminste veilig en ik leef nog. Daar ben ik heel dankbaar om. Ik hoop bovenal dat ik op een dag weer bij mijn 
familie kan zijn.  
Je hebt het einde van de serious game bereikt. Klik op ‘EINDIGEN’.

22 Vertrekken met de andere jongeren

Lees: Een maand geleden kwamen we in contact met een smokkelaar die tegen betaling een plekje voor ons in 
een vrachtwagen kon regelen. Een eerste vrachtwagen kon meteen vertrekken. Mijn vrienden uit het kamp zijn 
erin geklommen, maar voor mij was geen plaats meer. 

Vorige week was het eindelijk mijn beurt om te vertrekken. We rijden nu al dagenlang door honderden kilometers 
woestijn. We zitten met dertig op een vrachtwagen. Het is warm en ik heb zo’n dorst ... Ik probeer het water in 
mijn jerrycan te sparen, want het einde van onze reis is nog niet in zicht, maar ik voel me suf en zwak. Wat als 
ik flauwval en van de vrachtwagen val? Ik weet niet of ik dit ga overleven.
Klik op ‘Verdergaan’ 

23 *Kaart Soedan → Libië*

Klik op het pijltje rechtsonder → Lees het vervolg bij 24

24 Lees: Na 17 vreselijke dagen, zijn we eindelijk door de woestijn geraakt. Ik heb het overleefd! We zijn nu in Libië. 
Maar dit land is niet veilig, mensen als ik kunnen hier gearresteerd worden of ontvoerd worden tegen losgeld. Ik 
hoor afschuwelijke verhalen over wat je hier kan overkomen. Ik wil hier echt niet blijven. Maar ik kan toch niet 
terugkeren, opnieuw door de woestijn? Sommige mensen steken de zee over, op weg naar Europa. Misschien 
moet ik hen volgen, ook al ben ik bang van de zee, want ik kan niet zwemmen. Om een plekje op een boot te 
krijgen, moet je bovendien veel geld betalen aan een smokkelaar die voor jou de overtocht regelt, en ik heb geen 
geld meer... Maar ik kan echt niet in Libië blijven, het is hier te gevaarlijk. Misschien zal ik in Europa wel veilig en 
vrij zijn en kan mijn familie op een dag ook naar daar komen? Ik besluit dat dit mijn enige kans op geluk is.  
Klik op ‘Verdergaan’ 

25 Lees: De overtocht was een nachtmerrie. De smokkelaars hebben ons in het geheim op de boot gezet, ’s nachts. 
We waren met 23, te veel voor zo’n klein rubberbootje. We hebben gebeden dat de kustwacht ons niet zou zien, 
dat er geen storm zou opsteken.
Op een bepaald moment was de benzine op. We zaten midden op zee en we konden niets doen! Alleen maar 
wachten ... en hopen dat er een boot zou langsvaren. 
En dan ... heeft een boot ons gered.
Klik op ‘Verdergaan’
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26 *Kaart oversteek Libië – Italië (Lampedusa)* 
Klik op het pijltje rechtsonder → Lees het vervolg bij 27

27 Lees: En nu ben ik in Europa ... Ik ben op een klein Italiaans eiland, Lampedusa. Ik word opgevangen in een cen-
trum maar er is niet genoeg plaats voor iedereen en geen perspectief om hier te leven. Het doet me denken aan 
de vluchtelingenkampen in Soedan. 
Ik heb een tante die in Engeland woont. Ook al heb ik haar nog nooit ontmoet, het idee om bij familie te zijn, 
geeft me een goed gevoel. Ik besluit om uit Italië te vertrekken, op weg naar Engeland.
Klik op ‘Verdergaan’

28 *Kaart Italië (Lampedusa) → België* 
Klik op het pijltje rechtsonder → Lees het vervolg bij 29

29 Lees: Ik ben nu in een land dat België noemt. Ik heb al zoveel pogingen gedaan om bij mijn tante in Engeland te 
geraken. Al tientallen keren kroop ik in een vrachtwagen, maar telkens werd ik gevonden. Ik geloof niet meer dat 
het me ooit zal lukken.

En wat als ik hier in België blijf? Ik heb gehoord dat ik hier internationale bescherming kan aanvragen. 
Internationale bescherming is voor mensen zoals ik, die niet veilig zijn in hun land. Ze kunnen een ander land 
vragen om erkenning te krijgen als vluchteling en in dat land in veiligheid leven. Hoe meer ik erover nadenk, hoe 
beter deze keuze me lijkt.
Klik op ‘Verdergaan’

30 Lees: Ik heb een verzoek om internationale bescherming ingediend in België. Na 9 lange maanden heb ik het 
vluchtelingenstatuut gekregen. Ik kan het niet geloven, ik had nooit gedacht dat het geluk me nog zou toelachen. 
Eindelijk ben ik veilig ... en vrij. 

Nu woon ik samen met andere jonge vluchtelingen in een leefgroep, een gedeeld huis waar begeleiders ons 
ondersteunen. Ik ben ingeschreven op een school. Eindelijk kan ik mijn leven terug opbouwen, maar toch voel ik 
me vaak enorm verdrietig. Ik mis mijn familie en vrienden en het dorp waar ik woonde. Ik mis hoe mijn moeder  
me ’s ochtends wakker maakte en ontbijt voor me klaarzette. In Eritrea had ik veel vriendinnen op school, maar 
op mijn nieuwe school voel ik me vaak alleen. Het is niet gemakkelijk om hier vrienden te maken. Ook denk 
ik nog vaak terug aan alles wat me overkomen is onderweg. Het lijkt alsof alles wat ik meegemaakt heb, mij 
vanbinnen kapot heeft gemaakt, ook al zie je dat niet aan de buitenkant. 
Klik op ‘Verdergaan’

31 Ik vind het zo moeilijk en voel me alleen. Wat moet ik doen?

IK INFORMEER ME EERST OM SENAIT TE HELPEN DE JUISTE BESLISSING TE NEMEN: 
1) Klik op: IK LUISTER NAAR HOE SHAM HAAR AANKOMST IN BELGIË BELEEFDE  
2) Klik op: ‘Neem een beslissing’

32 Ik vind het zo moeilijk en voel me alleen. Wat moet ik doen?

-	 De moed niet verliezen: het komt goed ! → Lees het vervolg bij 33
-	 Het komt niet goed: ik geef het op. → Lees het vervolg bij 34

33 "Nee ik kan niet meer" → Sluit door op het kruisje te klikken. Je gaat automatisch terug naar 32

34 Niet meer vechten

Lees: Mijn begeleidster kwam langs op mijn kamer en zag dat ik het moeilijk had. Ze zei dat ze me niet in 
de steek zou laten. Dat zij er genoeg in gelooft voor ons tweeën, ook al geloof ik er zelf niet meer in. Want 
ik ben de sterkste persoon die ze kent. Het bewijs is er: alle beproevingen die ik al sinds mijn dertiende heb 
doorgemaakt. Ik KAN er komen. Samen hebben we beslist om een steungezin te zoeken waar ik af en toe 
naartoe kan.
Klik op ‘Verdergaan’
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35 Lees: Lucie en haar gezin hebben mijn leven veranderd. Zij zijn mijn steunfamilie en we spreken regelmatig af 
om samen iets te doen: gaan wandelen, samen koken en eten... Ik ben heel graag bij hen, ze zijn zo lief. Hen 
ontmoeten was een keerpunt voor mij. Ik voel dat mijn leven weer waarde heeft voor anderen en dus ook voor 
mezelf. Eindelijk valt alles een beetje op zijn plaats en zie ik licht aan het einde van de tunnel. Ook op school 
voel ik me beter. De leraar steunt mij en mijn Nederlands gaat goed vooruit. Vorige week nodigden enkele 
klasgenoten me uit om samen een film te kijken. Ik heb het gevoel dat ik stilaan mijn draai vindt en dat ik ook 
mijn geluk zal kunnen terugvinden.
Klik op ‘Verdergaan’

36 Lees: Ik heb recht op gezinshereniging met mijn moeder en broertjes. Dit betekent dat zij bij mij mogen komen 
wonen in België. Maar er is een probleem: mijn familie moet naar Ethiopië gaan om de aanvraag te doen bij 
de Belgische ambassade daar, want in Eritrea is er geen. Maar als ze Eritrea verlaten, kunnen ze niet meer 
teruggaan als de gezinshereniging niet goedgekeurd zou worden. Dan riskeren ze voor de rest van hun leven 
vast te zitten in Ethiopië. Wat een moeilijke keuze. Ik wil graag gezinshereniging om hen hier in veiligheid te 
krijgen, niet om hen nog meer gevaar te laten lopen. Maar ik mis hen en ik heb hen nodig, want ik ben nog een 
kind, ook al heb ik verantwoordelijkheden als een volwassene. En als ik het nu niet doe, dan kan het later niet 
meer, want je moet jonger dan achttien jaar zijn.
Klik op ‘Verdergaan’

37 Nu snap je mijn dilemma. Wat zou jij in mijn plaats doen?
Start je, ondanks het gevaar, de procedure waarmee mijn moeder en broertjes mogelijks naar België kunnen 
komen? Of neem je dit risico niet?

IK INFORMEER ME EERST OM SENAIT TE HELPEN DE JUISTE BESLISSING TE NEMEN: 
1) Klik op: IK VRAAG AAN SENAIT: ‘WAT ZEGT JE HART?’  
(Klik op het kruisje om te sluiten) 
2) Klik op: Neem een beslissing > 

38 Nu snap je mijn dilemma. Wat zou jij in mijn plaats doen?

-	 De procedure starten → Lees het vervolg bij 39
-	 Het risico niet nemen → Lees het vervolg bij 40

39 Weet je dat zeker? Ik zou het mezelf nooit vergeven als er hen iets overkomt. 
Ja, ik ben er zeker van → Lees het vervolg bij 41 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 38

40 Weet je dat zeker? Ik kan me niet voorstellen dat ik hen nooit meer zou zien... 
Ja, ik ben er zeker van → Lees het vervolg bij 42 // Ik neem een andere beslissing → Ga terug naar 38

41 Epiloog: Een aanvraag voor gezinshereniging indienen
Dit is hoe ons leven eruitziet in België
Lees: Na een lange procedure zijn mijn moeder en mijn broertjes eindelijk hier! Wat een geluk, wat een 
opluchting ... Mijn moeder is blij dat we weer samen zijn en hier veilig zijn, ook al was het moeilijk voor haar om 
de rest van de familie, haar vrienden en leven in Eritrea achter te laten. 

We horen van onze familie in Eritrea dat de situatie daar niet verbetert: de mensen zijn niet vrij om te leven zoals 
ze zouden willen. En wanneer ik op televisie hoor wat de vluchtelingen in Libië of op zee meemaken, maakt me 
dat triest. Ik denk aan iedereen die niet evenveel geluk heeft gehad. Mijn moeder heeft gelijk, ondanks alles wat 
ik heb meegemaakt, heb ik een engelbewaarder. 
Je hebt het einde van de serious game bereikt. Klik op ‘EINDIGEN’.

42 Epiloog: Geen aanvraag voor gezinshereniging indienen
Dit is hoe mijn leven eruitziet in België
Lees: Ik doe mijn best op school zodat ik mijn droom kan waarmaken om verpleegster te worden. Mijn 
Nederlands is vrij goed geworden. Ik heb ook een paar goeie vrienden kunnen maken. Ik probeer blij te zijn met 
alles wat er met mij gebeurt, ook al heb ik het gevoel dat ik mijn familie in de steek heb gelaten. 

Duizenden mensen lijden onder de onvrijheid in Eritrea of het gevaar onderweg. Ik denk aan hen en ik weet 
hoeveel geluk ik heb dat ik vrij en veilig ben.
Je hebt het einde van de serious game bereikt. Klik op ‘EINDIGEN’.
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43 PARCOURS 2 (vluchten naar het noorden van Eritrea OF wachten om te zien wat er gebeurt)

Lees: Gelukkig is mijn moeder vrijgelaten en is mijn oom niet meer teruggekomen. Wat Mehret betreft, haar po-
ging om te vluchten is niet gelukt.

Mijn moeder maakt zich de laatste tijd veel zorgen om mijn oudere broer. In de zomer voor het laatste jaar van 
de middelbare school werd hij samen met de leerlingen van zijn leeftijd naar het militair trainingskamp Sawa ge-
bracht. Hij is nu al enkele maanden daar, ver van ons, en we hebben weinig nieuws van hem. In Sawa wordt hij 
voorbereid op zijn dienstplicht in het leger. Hij zal misschien meer dan tien jaar in dienst moeten gaan als soldaat. 
Ook mij zullen ze over enkele jaren meenemen. Mijn vrienden hebben over Sawa verteld en ik maak me zorgen. 
Je bent er niet vrij, je wordt er gedwongen hard te werken, ook wanneer het snikheet is, en elke kleine fout die 
je maakt, wordt streng bestraft. En ook na de militaire training, zal ik misschien als soldaat in het leger moeten 
blijven, mogelijks voor jaren. Ik weet niet wat ik ga doen als het mijn beurt is. Me verstoppen en niet gaan? Mijn 
moeder heeft ons dat afgeraden. Ze zegt dat het een verschrikkelijk leven is, je de hele tijd moeten verstoppen. 
Of het land verlaten? Mehret zegt dat ze het opnieuw wil proberen, misschien kan ik deze keer wél met haar 
meegaan?
Klik op ‘Verdergaan’

44 Wat een dilemma. Wat zou jij doen in mijn plaats?
Zou je in Eritrea blijven, ook al moet je over enkele jaren naar het legerkamp gaan? Of zou je wegvluchten uit je 
land?

-	 In Eritrea blijven → Lees het vervolg bij 45
-	 Eritrea verlaten → Lees het vervolg bij 9

45 Epiloog: In Eritrea blijven

Dit is hoe mijn leven eruitziet in Eritrea  
Enkele jaren zijn voorbijgegaan. Ik heb mijn legeropleiding doorlopen en ben nu al een paar jaar in dienst als 
soldaat. Er lijkt geen einde aan te komen. Ik zou liever verpleegster zijn of eender welk beroep waarvoor geen 
geweld nodig is en ik zou in mijn dorp willen wonen. Ik heb die vrijheid niet en ook geen enkele andere. Maar ik 
leef tenminste nog. Ik bid dat er geen nieuwe oorlog met Ethiopië uitbreekt, om niet te moeten vechten tegen 
andere soldaten, zoals mijn vader dat heeft moeten doen.

Ik mis mijn familie heel erg. We krijgen maar weinig verlof en als we elkaar dan een keer terugzien, zijn we altijd 
enorm blij. 
Je hebt het einde van de serious game bereikt. Klik op ‘EINDIGEN’.


